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        Tendensvakantie in Langeboom. 

 

                  Groepsaccomodatie “de Lummel” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit zijn de vakantiegangers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en begeleiders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 1. Vrijdag 11 augustus. 

Rond 1 uur kwamen Janny, Anneke en Nel in Didam aan, om Annie, Annemarie, Ingrid en Ilse 

op te halen. Helaas kon Helga niet mee, iedereen vond dat erg jammer.  

De vakantiegangers stonden al te wachten met de “uitzwaaiers” 

Eerst moest alle bagage nog in de bus ingeladen worden, met wat passen en meten èn met 

behulp van de “uitzwaaiers” lukte het. Hoe lang gingen we ook al weer weg? Een maand, 14 

dagen? Nee hoor, een week!! Wat een bagage!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgezwaaid door de familie, konden we op weg, naar Langeboom. 



 

Daar kwamen we aan om 15 uur. 

Eerst moest bekeken worden waar we de 

komende week zouden logeren. 

Wat groot!!  

Beneden waren 2 slaapkamers, de ene slaapkamer 

was voor Ilse en Annie en de andere voor Annemarie en Ingrid. Fijn dat niemand de trap op 

hoefde naar boven, behalve Janny, Anneke en Nel. Maar dat vonden ze niet erg, zij hadden 

nog jonge benen!! (ja, ja, ja!!) 

Toen was het tijd voor koffie, er was zelfs appeltaart, nou dat smaakte!! 

Daarna de koffers uitgepakt, de bedden opgemaakt. En het was alweer tijd voor het 

avondeten. We aten macaroni met tomatensaus, geraspte kaas en tomatensalade. Iedereen 

liet het zich goed smaken. 

Na het eten maakten we een ommetje in de 

omgeving, er was een hertenkampje, ook 

zagen we in de verte een luchtballon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weer terug bij “De Lummel” zagen we in de tuin een grote schommel. Ilse wilde er wel op, , 

ook Annemarie wilde wel, Anneke en Janny kwamen erbij. Ingrid en Annie keken liever toe.  

 

 

 

 

 

Weer thuis gekomen, dronken we nog een kopje 

koffie met daarna een glaasje van het één of 

ander.  

Toen was het bedtijd, het was een drukke dag geweest. Iedereen wilde wel gaan slapen. 

 

Dag 2. Zaterdag 12 augustus. 

Rustig aan zijn we opgestaan. Maar wat was dat? Het regende!! 

Dat was een beetje jammer. 

Eerst maar ontbijten, de tafel stond vol heerlijkheden, alles was even lekker. 

Janny haalde daarna een puzzel tevoorschijn, daar had Annemarie wel zin in, Janny had voor 

Ilse ook een puzzel. Ingrid ging kleuren en Annie keek toe,  

 

 



 

 

 

 

 

Het plan was om naar een paardenmelkerij te gaan. Het was niet ver rijden. 

Daar konden we zien hoe de paarden gemolken werden, dat was een beetje anders als bij 

koeien. Het melken is maar 2 à 3 minuten, maar wel 5 keer per dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben naar een film 

gekeken, intussen kregen we 

koffie en cake, we hebben 

paardenmelk gedronken en de 

paarden geaaid. 

Op de melkerij liepen wel 140 

paarden, het waren eigenlijk 

pony‟s, maar wel een groot 

soort. 



Alle paarden waren heel rustig en lief, niemand hoefde bang te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen was het droog geworden. 

We zijn daarna naar Uden gegaan om te shoppen. Annemarie moest handdoeken kopen. 

Daar zag Janny zowaar haar broer. 

Ilse kocht een boek voor haar moeder en Ingrid een mooi doosje. 



Vlakbij het winkelcentrum was een viskraam, we hadden wel zin in een harinkje, Ingrid had 

liever kibbeling. Het was smullen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En daarna weer naar huis. 

Anneke maakte courgettesoep, 

daarbij aten we stokbrood en 

kaasjes en als toetje, 

chocoladevla en gele vla met 

slagroom. 

Annemarie wilde daarna wel weer 

verder gaan met de puzzel, 

Ingrid, Ilse en Annie gingen 

kleuren. Na een drankje en een 

chippie was het weer tijd om te 

gaan slapen. 



 

Dag 3. Zondag 13 augustus. 

Een nieuwe dag lag voor ons. Eerst ontbijten en dan? 

Bij het ontbijt was een eitje beloofd, maar er was zoveel, croissants, een beschuitje met 

aardbeien!! Het eitje werd maar naar de maandag verschoven. 

Het plan was om naar een rommelmarkt in Sevenum te gaan, na een beetje zoeken toch 

gevonden. Ingrid zag een boek van Pinkeltje. Die wilde ze wel, want Ingrid houdt van lezen. 

 

 

 

Annemarie en Ilse wilden wel een 

Dromenvanger. Annie een hondje op 

batterijen. Wat was ie leuk!! 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een picknicktafel hebben we onze 

boterhammen opgegeten. 

 

 

 

 

 

 

Ingrid wilde ons trakteren op een ijsje, 

want ze was pas jarig geweest. Nou, dat 

smaakte!! 

 

 

Daarna was het plan om in Mill te gaan 

eten. Maar helaas het 1e restaurant was 

vol en daarna nog 2. Dat was een beetje 

een teleurstelling. We zijn doorgereden 



naar Volkel en daar hebben we op een terras heerlijk gegeten. Iedereen saté met frietjes en 

een salade. Annemarie wilde een ½ haantje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, die vervelende wespen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis wilde Annie met haar hondje spelen. 

Maar, ach, hij viel van de tafel, en  was toen 

stuk. Janny heeft nog geprobeerd „m te 

maken, maar ze was toch niet zo‟n goeie 

hondendokter. 

 

 

 

We hebben thuis nog kaarten gekleurd, ook één voor Helga, dat zou ze vast wel fijn vinden! 

Al gauw was het weer bedtijd. 

 

Dag 4. Maandag 14 augustus. 

Ja, ja, bij het ontbijt was het beloofde 

eitje. De één wilde een gekookt, de ander 

een gebakken. 

Zo rond 11 uur gingen we richting Overloon. 

Naar het dierenpark Zooparc. 

Het was een klein uurtje rijden.  

 

  

We zagen heel veel dieren, zelfs een witte 

tijger. 

 



 

 

 Bij de leeuwen hebben we ons brood 

opgegeten  

 

 

 

 

 

 

 

 

en bij de kamelen een ijsje gegeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was het verrassend en spannend bij de 

ringstaart maki‟s!!! Bij Annemarie ging er één op 

haar schoot zitten en ook op haar schouder. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilse, Ingrid en Annie durfden ze wel te aaien. 

Ook gingen ze bij Anneke en Janny op hun schouder 

zitten. Wat een belevenis!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Wat een mooie dag. Zoveel gezien en beleefd!! 

 

 



In het winkeltje bij het park kocht Annemarie een prachtig dierenboek. Het was wel een 

beetje duur. Maar Annemarie houdt zoveel van dieren, ze wilde het heel graag hebben. 

Thuis gekomen hebben we stamppot andijvie gegeten. Iedereen smulde ervan. 

Na het eten zijn we weer verder gegaan met het kleuren van de kaarten 

Ook gingen de voetjes van de vloer. Ilse en Ingrid maakten met Nel en Janny een dansje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een glaasje wijn, een sapje, of kippenbiest, was het weer bedtijd. 

 

 

 

Dag 5. Dinsdag 15 augustus. 

Het beloofde weer een mooie dag te worden!! Het 

plan was om naar Oss te gaan naar de zandsculpturen 

het was niet ver rijden. In Oss vonden we de 

zandsculpturen al gauw. 

Het was in een oude fabriekshal. Er werd ons verteld 

dat we de jury mochten zijn. Welke we de mooiste 

vonden, daar mochten we een munt in een blik doen.  

Later zou men dan kijken welke zandsculptuur de 

meeste munten had gekregen, die had dan gewonnen. 

Het was moeilijk kiezen, ze waren allemaal prachtig 

gemaakt!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben er ook nog koffie gedronken. 

 

 

 

Met de bus zijn we daarna naar 

Appeltern gegaan. We gingen een 

boottocht over de Maas maken.  

Om er te komen moesten we eerst 

overvaren met een veerpont. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de rondvaartboot gingen we 1½ uur varen. 

We wilden graag naar boven. Fijn was, dat er voor 

Annemarie en Annie een traplift was. 

 

 

 

Dat leek Anneke ook wel 

wat. Ze wilde ook wel eens.  

 

We zagen van alles langs komen, bootjes en een 

jachthaven, ook de veerpont waar we mee overgevaren 

waren. 

 

 

 Annie had wel zin 

in een sigaartje op 

het achterdek. 

 

 

 

 



 

Om 5 uur waren we weer thuis en hebben 

rijst met kerriesaus, boontjes en 

broccoli gegeten. Iedereen vond het 

weer heerlijk!! 

 

 

 

Ilse hielp Janny met het schoonmaken 

van de boontjes.  

 

 

 

 

 

Na het eten zijn we aan het knutselen gegaan. We maakten 

collages met plaatjes, die we uit tijdschriften knipten of 

scheurden. 

Het werden prachtige werkstukken.  

 

 

 

 

Maar was er dan nog tijd voor de kwarktaart? Dat was toch beloofd? Maar natuurlijk! 

Beloofd is beloofd! 

Annemarie en Ingrid gingen met Anneke en Nel aan de 

slag. 

Binnen niet al te lange tijd was de taart klaar en 

moest toen de koelkast in om op te stijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De volgende dag konden we „m dan eten. 

Wat een hulpen waren die Annemarie en Ingrid! 

Wat een taartenbakkers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen nam Ilse de bezem, wat was 

er door het knippen en scheuren een 

rommel gemaakt!! Er lagen allemaal 

papiersnippers op de vloer. Dat moest 

opgeveegd worden. Dat ging Ilse goed 

af.  

 

 

 

Na nog een drankje en een dansje en zelfs een polonaise was het weer bedtijd. 

 

 

Dag 6. Woensdag 16 augustus. 

Op tijd uit bed. Na het ontbijt gingen we 

richting Venray. Anneke moest nog een 

paar boodschappen doen voor het 

avondeten. Intussen hebben we op een 

terrasje koffie gedronken. 

 

 



Daarna moest er nog geshopt worden. Annemarie wilde voor Jan een horloge kopen. Dat lukte 

bij de Action. Daar kocht Ilse een armbandje en Annie een boekje met mandala‟s.  

Ingrid wilde graag een hoesje voor haar sleutels, maar bij de Action kon ze het niet vinden. 

Misschien later. Dan naar Overloon daar gingen we in het Openluchttheater naar een 

voorstelling kijken. De voorstelling heette: 

“Super Willem” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het ging over bang zijn. Super Willem was nergens bang voor, totdat hij zijn Superbordje 

kwijtraakte. Hij speelde de voorstelling samen met Betsie. Toen hij zijn Superbordje kwijt 

was, was hij ineens wel bang, hij durfde niet aan Betsie te vertellen, dat hij haar heel aardig 

vond en hij wilde aan haar vragen met hem te trouwen, maar wist niet hoe hij dat moest doen. 

Ingrid zei tegen hem, dat hij dat op zijn knieën moest doen. 

Dat vond hij wel een goed idee. Uiteindelijk is alles toch nog goed gekomen.  

 

Thuis hebben we koffie gedronken met natuurlijk de kwarktaart, de taart smaakte heerlijk!! 

 

 

 

 

 

 

Met het avond eten hadden we gebakken aardappelen, hamburgers, worteltjes en doperwten, 

en appelmoes, ook sla uit de tuin van “de Lummel”, Alles was overheerlijk. Iedereen zat weer 

te smullen.  

Wie had de sjoelbak ontdekt? Wie wilde meedoen met een potje sjoelen? 

Ja, iedereen wel. En iedereen wilde ook wel winnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En wie won er? Janny,!! 

Wat was ze fanatiek!! 

Zij had de meest punten. 

 

 

 



Dag 7. Donderdag 17 augustus. 

Onze laatste vakantiedag. Alles moest opgemaakt worden. 

Er was nog kwarktaart en allerlei lekkers. 

Ook moesten de koffers gepakt worden, en alles opgeruimd. 

Maar eerst nog naar Cuijk, Ingrid wilde nog graag een hoesje kopen voor haar sleutels. 

In Cuijk eerst op een terrasje koffie gedronken. 

En ja hoor, in Cuijk is het Ingrid gelukt een hoesje te kopen.  

Weer thuis hebben we koffers ingepakt, daarna wist iedereen zich te vermaken. 

Annemarie met haar dierenplaatjes, Ilse en Ingrid zijn gaan kleuren en Annie maakte een 

puzzel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Er werd geveegd,  

Zag Annie een vlieg op de broek van Anneke? 

 

 

 

 

 

De vakantieherinneringen werden uitgedeeld. Iedereen vond dat het een fijne week was 

geweest. 

‟s Avonds zijn we in het restaurant “Libre‟s Eeterij” gaan eten. 

We kregen een 3-gangen diner. Eerst kregen we een drankje, Annemarie en Ingrid wilden met 

hun drankje proosten met de armen in elkaar gestoken.  

Dat wilden de anderen ook wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We konden als voorgerecht 

kiezen uit champignonsoep of carpaccio, daarna als hoofdrecht, een vispotje, een schnitzel of 

varkenshaas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En als toetje een heeeeel groot ijsje, behalve Annie, die had liever koffie, en ze kreeg er een 

likeurtje bij!!  



Met een 3-gangen diner zit je wel lang aan tafel. Wat hadden we lekker gegeten! 

Thuisgekomen gingen we gauw naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste nachtje. 

 

Dag 8. Vrijdag 18 augustus. 

Dan zit de vakantie er (bijna) op, ons laatste ontbijt. De koffers zijn gepakt. 

De bus moest nog ingepakt worden en om even over 10 uur vertrokken we. 

Om half 12 kwamen we in Didam aan, iets vroeger dan we gedacht hadden, onderweg hadden 

we geen files gehad. De familieleden kwamen al gauw, iedereen was blij elkaar weer te zien. 

 

Annemarie, Ilse, Annie en Ingrid, we hebben met elkaar een heel fijne week gehad en zullen 

er nog wel eens aan terugdenken. Misschien tot ziens op 4 november, op de reünie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 


